
alsof het moest 
op de Ontmoetingsdag (15 augustus 2023) 
prachtig ideaal weer, gezellig fijne mensen, in een tuin van Eden 
 

 
Passend op het hoogfeest van 
Maria, begonnen we de dag met 
een Eucharistieviering aan de 
Lourdesgrot in Heultje (buurdorp 
van ‘ons’ Hulshout). Ook al kozen 
we voor grotendeels nieuwe 
Maria-liederen, iedereen deed 
flink zijn (en vooral haar) best 
goed mee te zingen (ook dank zij 
de muzikanten). Zalig. De 
openingstekst over de boeiend-
bijbelse figuur van Maria, kun 
je lezen op de website. 
www.onderweghuis.be De 
Viering werd gebouwd op het feit dat 
wij niet náár Maria kwamen, maar dat wij 
samen mét Maria naar G-d toe willen groeien, ons leven voor 
Hem open stellen, zodat zijn Woord in ons geboren kan worden. 
Op de foto zijn grot, Viering en muzikanten niet te zien, de enthousiaste 
deelnemers, van jong tot oud, des te meer. 
 

Na de Viering … vierden 
we verder … Ontmoeting, 
stond toch op het 
programma van deze 
dag?! En dus ontmoetten 
we een waaier aan 
mensen, sommigen al 
bekend, de meesten 
boeiend nieuwe mensen. 
Enkelen ook expliciet sterk 
geïnteresseerd in de 
eigensoortige werking van 
het Onderweghuis.  
Ook niet op de foto: het 
paneel met tekst en foto’s 
over onze activiteiten en 
visie, de presentatie van 
ons maxi-logo – waaraan 

ons huis ‘van op de straat’ te herkennen is, en de ‘boeken uit het 
Onderweghuis’. 
 

http://www.onderweghuis.be/


En zoals we het graag doen: we gingen natuurlijk ook samen aan tafel – en wel 
buiten in de heel groene tuin. We hadden vanuit het dorp veel hulp gekregen om 
dat allemaal klaar te zetten, 
één van onze vaste 
vrijwilligsters zorgde voor een 
zomers-frisse maaltijd en ook 
voor allerlei drank werd 
opnieuw met gezwinde zorg 
gezorgd, zodat ook wie niet zo 
goed te been was van alles 
werd voorzien. 
 
Weeral niet op de foto: Alle 
aanwezigen kregen een 

puzzel(tje) van het 
Onderweghuis-logo. Dat moest 
natuurlijk nog gemaakt 
worden – staan wij er niet voor 
mensen te helpen ‘puzzelen 

aan hun leven’? Maar er was meer: De ontvangen stukjes 
vormden samen níet het geheel. Integendeel: het waren 
allemaal dezelfde! Even duidelijke als simpele opdracht: 
uitwisselen – en ontmoeten! – maar! Alleen kom je nergens 
… 
 
 
 
 
Aan het eind stelden we ook ons nieuwe 
jaarprogramma voor en kregen de mensen de ‘verse’ 
folder. Die kun je vinden op onze website 
www.onderweghuis.be. Je mag die zeker ook aan 
anderen doorsturen. Als je graag papieren 
exemplaren hebt, dan kunnen wij je die bezorgen. 


