
 
 
 

 
 

 

 

voor wie te maken kreeg met 

verlies,  

overlijden, ziekte, pensioen,  

werkloosheid, relatiebreuk, … 

en daar helend wil mee omgaan 

 
In deze vervolgreeks proberen we 

samen een stukje helende weg af te leggen. Elk 
vanuit zijn of haar eigen ervaringen krijgen we stapstenen 

aangereikt. We beluisteren én bemoedigen elkaar! 
 

Dit vindt plaats in en o.l.v. het Onderweghuis, Grote Baan 121 Hulshout 

namiddagreeks: do 2/11, 30/11, 14/12, 4/1 en 25/1, van 14.15 u tot 16.15 u 
avondreeks: woe 8/11, 29/11, 13/12, 3/1, 24/1, van 19.30 u tot 21.30 u 
 
aanmelden is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt:  
0472/66.81.98 (pr. Wouter) of 0499/457.456 (Chris) of info@onderweghuis.be 
 
bij aanvang betaal je voor de hele reeks € 25,00   

verlies en verbinding 
een weg van gisteren naar morgen 


