
Presentie: Samen mens worden 

Corona legde veel lam. Wekenlang moesten we “in ons kot” blijven. Onze mensen 

– waaronder de dak- en thuislozen – kwamen voor veel mensen pas op dat moment onder de 

aandacht. Zou corona onze samenleving wakker maken voor deze en andere groepen aan de 

rand van onze samenleving? Als presentiewerkers zijn wij ervan overtuigd dat de 

presentiebenadering hierbij een positieve bijdrage kan zijn. Dit boek neemt je mee in deze 

basishouding. 

Wat is presentie nu eigenlijk? Wel, het is 

een radicale toewending naar de ander: 

leven vanuit het besef dat je een 

‘tegenover’ nodig hebt. Van bij het begin 

draait het ook daarom in de Bijbel. Adam 

verlangde er al naar en Jezus leefde die 

toewending ten volle en tot het uiterste 

toe. Ook in andere culturen en filosofieën 

komen we het principe tegen: het Ubuntu-

principe (ik word omdat wij zijn) getuigt 

ervan, Levinas ziet het appel in het gelaat 

– het unieke en onvoorspelbare – van de ander, ... Zo heeft ieder zijn/haar inspiratiebron om 

present te zijn. Voor de buitenwereld ziet de presentiebenadering er gewoon en alledaags uit, 

maar er komt veel deskundigheid bij kijken. In het boek stellen we jou de presentiebenadering 

voor aan de hand van concrete verhalen. We vroegen onze presentiewerkers hun ervaringen 

met ons te delen. Vaak werken ze met en voor mensen in de marge. Maar ze zijn ook aan de 

slag binnen andere pastorale werkingen en de zorgsector. Met hun leven-gevende 

getuigenissen over presentie en over wat presentie met je doet, als ontvanger en als 

presentiewerker, willen we je inspireren en hopen we dat meer 

dergelijke praktijken worden opgezet.  

Het Onderweghuis is één van die plekken. Onze inspiratiebron 

voor deze presente manier van leven is het Evangelie. Dat kan 

voor iedereen leven-gevend te zijn, maar je hoeft dit niet te 

beamen om welkom te zijn in het Onderweghuis. Dit kwalitatief 

Aanwezig-zijn wordt voor ons hertaald door de presentie. In het 

Onderweghuis maken we concreet tijd en hebben we aandacht 

voor de ander in heel zijn anders-zijn, trouw proberen we nabij 

te zijn en te blijven. Voor ons begint alles bij een betrokken 

relatie zodat voor de ander ervaarbaar is dat wat hij meemaakt 

er voor jou toe doet en dat je iets wilt leren begrijpen van het 

leven van die ander. Van daaruit kunnen wij, door mét hem of 

haar te zijn, er ook vóór hem of haar zijn. Wil je hierover iets 

meer te weten komen lees dan de getuigenis van Wouter in het 

boek (p. 59-63). 

 



Het boek is opgebouwd in zeven hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk schetsen we een eerste beeld van presentie. Waar komt de 

presentiebenadering vandaan? Wat is het? Hoe kun je het herkennen? Als afronding vind je 

twee getuigenissen van mensen die vertellen wat de presentie die zij mochten ervaren, met 

hen gedaan heeft.  

In het tweede hoofdstuk brengen we acht portretten van presentiewerkers. Tussen elke 

bijdrage nemen we telkens een kenmerk van presentie steviger onder de loep. 

Hoofdstuk drie richt de focus op exposure of onderdompeling, zoals die wordt gehanteerd in 

de presentie.  

Hoofdstuk vier zoomt in op de betekenis en relevantie van presentie voor onze maatschappij. 

Presentie is immers niet alleen een kwestie van heel concreet aanwezig zijn bij, maar evenzeer 

een kwestie van het maatschappelijk kritisch aan de kaak stellen van sociale problematieken. 

Hoofdstuk vijf gaat in op de achterliggende spiritualiteit van de presentie. 

Hoofdstukken zes en zeven richten zich specifiek op wie zelf graag aan de slag wil gaan. Als jij 

door het lezen getriggerd wordt om zelf een plek op te starten, vind je hier wat nodig is om er 

aan te beginnen en nemen we je mee naar enkele lastige kantjes van present zijn. Je vindt ook 

enkele concrete voorbeelden van presentieplekken. Ten slotte stellen we je ons aanbod aan 

vorming en ondersteuning voor.  
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Als Onderweghuis willen we een presentieplek aanbieden aan presentiewerkers. Een huis 

waar ook zij even op adem mogen komen, aan den lijve mogen ervaren wat presentie met je 

doet. Daarnaast bieden we ook vorming en ondersteuning rond deze presentiebenadering. 


