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openingstekst

Graag heet ik jullie allen van harte welkom, op deze doordeweekse
dinsdagvoormiddag midden in de vakantie.

Vanuit alle kanten zijn mensen hier aangewaaid rond deze grot, zoveel
verschillende mensen met elk ons eigen verhaal. We willen even de tijd nemen
om stil te vallen, om hier samen even te verwijlen bij Maria. En dat in het midden
van een gewone werkweek, een week met z’n eigen zorgen en hopelijk evenveel
verwacht of onverwacht geluk, ...

Eén ding is zeker: lemand heeft ons hier samengebracht en daarom zitten we
hier, op deze banken voor een grot, verzameld rond een tafel met brood en wijn,
rond eeuwenoude woorden over een weerbarstig visioen. Wij zijn bijeen
verzameld door hij die is ‘Vader-zoon-en-heilige geest’.

Vandaag 15 augustus mag Maria alle aandacht krijgen. Ze is graag gezien in onze
katholieke kerk. Talrijke feestdagen worden aan haar opgedragen, mensen gaan
op bedevaart naar Lourdes, Scherpenheuvel, ... ze houden processies, ... en nog
zoveel meer, ook hier in onze pastorale eenheid. Daarbij zie ik het hele jaar door
mensen, oud en jong, kaarsjes branden bij een grot in onze buurt of in onze kerk.
Ze steken er een kaarsje aan en staren naar het viammetje; tegelijkertijd leggen
ze zo heel wat zorgen in Maria’s handen.



Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
soms een beetje vergeten, vind je haar overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud
en modern.

Maria, een vrouw zo menselijk nabij. Een jonge
vrouw uit Galilea, met aandacht voor al
diegenen die om welke reden dan ook over het
hoofd worden gezien. Zij durfde het aan te
leven-IN-vertrouwen. Zij hield de hoop wakker
dat elke kromgebogen man of vrouw ooit
rechtop zal lopen. Zij gaf haar leven
helemaal in de handen van G-d.

Tegenwoordig spreekt men niet zoveel
meer over haar. Misschien lijkt zij in al haar
eenvoud niet meer te passen in onze tijd en verdwijnt
haar beeld bijna geruisloos uit vele huiskamers, en toch ...

Toch is het een gezegende vrouw, een vrouw die G-ds woord doet waar-worden
door het in de praktijk te brengen. Zalig toch hoe zij dat Woord maakt tot ware
feiten, tot waar gebeurd verhaal. Maar dat is niet haar privilege! Dit kan en zal
gebeuren voor ieder mens die net als zij het woord hoort en waarmaakt.

Ze was op en top moeder. Moeders nodigden tegelijk uit tot verbinding én
vertrouwen om te durven loslaten. Ze zijn betrouwbaar en present. Ze dragen en
verdragen. Ze houden stand. Moeders zijn in het leven van ons, mensenkinderen,
een eerste en niet aflatend teken van liefde — goddelijke liefde, aan wie Maria
zich heeft toevertrouwd.

Bij het begin van dit samenzijn willen we even de tijd nemen om dit ten volle te
laten doordringen. Net zoals G-d zijn eindeloze trouw aanbood aan Maria doet
hij dit ook aan ons, hoe klein-menselijk we ook zijn. Wij zijn immers zijn mensen,
zijn lievelingen! Die kleinheid mogen we aan Hem toevertrouwen. Daarom willen
we samen zingende Maria begroeten en G-d om ontferming vragen.



