
Kerst-Vieren 2024  
enkele feestvierders getuigen 
 

God brengt ons samen in Zijn Huis … 

Bethlehem … of was het de stemmige kerk van Hulshout, 

op het geboortefeest van zijn Zoon Jezus?! 
 

Van héél jong tot mensen van jaren, 

uit diverse hoeken van het Vlaamse land, 

schaarden we ons rond de kerststal en het Kerstkind. 

Een kerstverhaal uit het prachtige boek van Nico Terlinden werd ons 

voorgelezen, 

we zongen en musiceerden bij enkele vertrouwde kerstgezangen, 

dierbare mensennamen werden aan het Kind in de kribbe toevertrouwd. 
 

Engelen van mensen hadden een ware feestdis voor ons bereid. 

Aan mooi versierde tafels genoten we van de lekkernijen, 

elkaars gezelschap, en de uitwisseling. 
 

Het was een fijn gebeuren met veel warme gezelligheid, 

stille vrede en troostende sterretjes van hoop 

in de duisternis van de nacht. 
 

DEO GRATIAS 

 

 

 

Het was weer leuk, gezellig en vooral zéér lekker eten in het 

Onderweghuis (voor deze gelegenheid in de kerk van Hulshout)  

Bedankt Wouter, Chris, en de vele helpende handen  

(en laten we vooral de fantastische kok niet vergeten !!!)  

 

 

 

 
Dit jaar mocht ik Kerstmis vieren in de kerk van Hulshout. Chris en Wouter van het Onderweghuis 
organiseerden voor het 3de jaar op rij een feestje. We waren er met 32 personen. Oud en jong door 
elkaar, mensen van dichtbij of verderaf, iedereen was er oprecht welkom. 
In het begin voelde ik me een beetje onwennig, gelukkig was het ijs snel gebroken en durfde ik 
mensen aanspreken. Na een aperitiefje kwamen we samen rond de stal om naar het kerstverhaal te 
luisteren. Chris had een eigentijdse versie uit het boek Koning op een ezel van Nico Terlinden. Op die 
manier kon ik het kerstverhaal makkelijker op ons leven hier en nu betrekken. Tussen de lijntjes 
hoorde ik fijne humor. Tegelijkertijd klonk de kracht en de kwetsbaarheid van het kerstverhaal door 
in de woorden. We zongen ook enkele liedjes samen. Hilde bracht haar dwarsfluit mee, dus de toon 
was meteen gezet. 'Stille nacht, heilige nacht, alles wacht op Gods kracht' klonk vrolijk door de kerk. 
Een rijkelijke kerstmaaltijd en feestelijk dessert werd geserveerd en ik zag iedereen genieten met 
volle teugen. Er werd gezellig bijgepraat of voor de eerste keer kennisgemaakt. Enkele mensen uit de 
buurt kwamen ook nog langs voor een koffietje en een babbel. We eindigden met het lied 'Kom allen 
tezamen'. Het voelde voor mij als een grote familie. 
In de kerk is er nog veel plaats en volgend jaar met Kerst zetten we een tafel extra. Misschien ben jij 
er dan ook graag bij? 


