
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet 

als een storm 

als een vloed 

komen  

de woorden  

van God 

maar  

als een glimp  

van de zon 

in ons midden 

 
 

3 x Stiltebeleving 

met het onderweghuis 

 

Om de aanwezigheid van God 

in je leven op te merken 

hebben mensen elkaar nodig. 
 

Het vertrekpunt 

kan verschillend zijn. 

Vaak is het gewoon 

een verlangen naar stilte, 

naar dieper, 

naar meer innerlijk leven. 
 

Je wilt God 

een grotere plaats in je leven geven 

en daar meer consequent naar leven. 
 

Daarvoor 

is een sfeer van vertrouwen nodig,  

waardoor je je gedragen voelt. 
 

Een ander kan mij helpen 

om in de voor mijzelf 

soms verwarde feiten of gedachten,  

bewegingen te onderscheiden. 
 

Die bewegingen zijn misschien sporen  

van Gods bezig zijn met jou. 
 

(Hans Van Leeuwen sj ) 

 

Het opzoeken en cultiveren van Stilte-beleving hebben wij als ‘noodzakelijk goed’ 

uitdrukkelijk op het programma van het onderweghuis staan. Alleen wie de Bron opzoekt, 

raakt voldoende vervuld om verregaand met mensen mee te gaan. 

Daarom hebben wij dit jaar 3 initiatieven daarrond, mét hun accenten en verschillen. 

Hieronder vind je alle nodige gegevens. Geef deze folder zeker ook door aan anderen 

die jij kent en van wie je vermoedt dat ze er ook deugd zouden aan beleven! 
 

meer info over het onderweghuis: www.verbondenleven.be of: 0472/66.81.98 (Wouter) en 0499/457.456 (Chris) 

http://www.verbondenleven.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
zo 30/7, 17u00 – (wo 2/8) – za 5/8, 15u00 

MSC-Stilteweek 

een deugddoende duik in de stilte 

met dagelijkse persoonlijke begeleiding 

(mogelijkheid om een halve week deel te nemen) 
 

We verblijven in het 
gastenhuis van de  
Norbertijnen van Postel, 
er is dagelijks een  
gemeenschappelijk  
gebedsmoment, 
maar verder verloopt  
de dag individueel 
en helemaal in stilte. 
Elke dag heb je een  
gesprek met je per- 
soonlijke begeleider. 
 
Dit is strikt genomen geen organisatie van het 
onderweghuis, maar van de MSC-Openhartbeweging. 
Wouter en Chris werken er wel al enkele jaren 
volledig aan mee als persoonlijke begeleiders. 

 
 

voor de volledige folder en de 
inschrijvingsmodaliteiten: 
www.verbondenleven.be/images/Folder_Stilteweek 

 
kosten:           
voor de gehele periode betaal je 
€ 385,00 
voor de halve periode betaal je 
€ 200,00 

3 
vr 25/8, 08u30 – ma 28/8, 19u00 

Wandelend Stilte-beleven 

driebronnenpelgrimsroute 

uitwisseling van onze ervaringen 

 
 

 
 

Vier dagen stappen we langsheen de Drie-
Bronnen-Pelgrimsroute en overnachten in het 
Sint-Liobaklooster. 
Dagelijkse wandelingen (max 23 km) brengen 
ons doorheen stilte, te overwegen suggesties 
en uitwisseling, naar de diepte van ons leven.  
(Met de feitelijke deelnemers spreken we af hoe we ter 
plaatse geraken.) 
 

inschrijven: 
info@verbondenleven.be 
0472/66.81.98 (Wouter) en 0499/457.456 (Chris) 
 

kosten: 
€ 255,00  
ten laatste op 10 augustus 
over te schrijven op  
BE47 9796 4400 0280 / KREDBEBB 
van Verbonden Leven 

1 
wo 17/5, 18u00 – za 20/5, 14u00 

De Stilte van een Abdij 
meeleven op het ritme van de monnik 

uitwisseling van onze ervaringen 
 
 

We verblijven in de Trappistenabdij van 
Westmalle, 
volgen er hun levensritme en -stijl 
en houden het dus ook helemaal stil. 
Wel maken we ruimte om met elkaar te delen 
wat dat met ons doet. 
 

 
 

 
 

inschrijven: 
info@verbondenleven.be 
0472/66.81.98 (Wouter) en 0499/457.456 (Chris) 

 
kosten: 
€ 160,00  
ten laatste op 1 mei 
over te schrijven op  
BE47 9796 4400 0280 / KREDBEBB 
van Verbonden Leven 
 

http://www.verbondenleven.be/images/Folder_Stilteweek_2023.pdf
mailto:info@verbondenleven.be
mailto:info@verbondenleven.be

