maar groter dan het geraas van de golven
betrouwbaarder dan de donkere wolken
is de belofte van Licht

De ene golf komt,
De andere ook,
En het stormt
Het water is nat en koud
Ik ben moe

En toch
Ik doe mijn best
om staande te blijven
ook al is dit moeilijk
maar het lukt

Soms denk ik dan bij mijzelf
ik hoef toch niet bang te zijn
omdat ik weet
omdat ik er mag op vertrouwen
dat ik verbonden ben
er niet alleen voor sta.

met dank aan Jana Binon en Bart Steyaert




